
De Heuvel 22 

Jacque en Joke De Kanter 

 

Wij zijn de eerste 
bewoners van De 
Heuvel. In de jaren 
negentig zijn we hier 
komen wonen. we zijn 
91 of is het misschien 
19?  

We zijn al ruim vijftig 
jaar bij elkaar. Het 
leven in deze buurt is 
erg fijn. Wij hebben 
goede contacten met 
de buren. Hier hoeft de 
rijdende rechter niet 
langs te komen.  

"Ik ben nog aan het 
herstellen van een 
periode van ziekte," 
zegt Jac, "maar het gaat 
steeds beter." 

"En we zijn samen," voegt Joke toe, "en dat is zo fijn." 

We hebben allebei gewerkt en zijn relatief jong met pensioen gegaan. Of we ons vervelen? 
Helemaal niet! We hebben allerlei hobby’s en genieten volop van onze tijd samen. 

We zijn waarschijnlijk zo dankbaar en blij omdat we als kind de oorlog van 1940 tot 1945 hebben 
meegemaakt. Dat was een moeilijke tijd, vol angst, honger, armoede en onzekerheid. Die 
ervaringen hebben ons geleerd om het leven te waarderen en elke dag te koesteren. 

Dat besef — hoe waardevol vrede en samenzijn zijn — is niet iedereen gegeven. Jonge mensen 
die geen oorlog hebben meegemaakt, kunnen zich daar moeilijk een voorstelling van maken. 


