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Ik ben een van de eerste 
bewoners van De Heuvel. 
Onze rij woningen werd al 
in 1990 opgeleverd en 
bewoond. 

Op zondagen kijk ik graag 
naar sportprogramma’s. Op 
dit moment volg ik de 
wielerwedstrijden in België. 
Vroeger speelde ik voetbal 
tot mijn twintigste, maar 
door een knieoperatie 
moest ik ermee stoppen. 
Daarna ben ik veel gaan 
tafeltennissen, omdat de 
familie van mijn vrouw daar 
zo enthousiast over was. 

Maar ik was niet alleen 
sportief actief; ik ben ook 
ooit prins Carnaval 
geweest. Lange tijd was ik 
lid van de 
carnavalsvereniging aan de 
Diepenveenseweg. Vroeger 
had elk café in Deventer 
een eigen Oranjevereniging. 
Nog niet zo lang geleden trokken ze allemaal in processie over de Boxbergerweg. 

Via mijn schoonvader raakte ik betrokken bij de wandelvereniging, vooral bij de Vierdaagse van 
Deventer. Daar ben ik jarenlang bestuurslid geweest. Tegenwoordig is het steeds lastiger om 
bestuursleden voor verenigingen te vinden. 

Mijn (overleden) vrouw Suze was een van de eerste vrouwen die in de ICT werkten. Ze reisde veel 
met de auto of trein naar onder andere Amersfoort en Groningen. Zelf werkte ik in de 
administratie bij Wegener in Apeldoorn. Samen hebben we een groot deel van de wereld gezien. 
In overleg met onze werkgevers namen we lange vakanties van zes weken en reisden naar 
Nieuw-Zeeland, Australië en Amerika. In de VS vlogen we naar New York, reisden met de trein 
naar Las Vegas en verkenden vervolgens met een camper heel Californië. Dat waren prachtige 
tijden. 


